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] Hasta Karyolası 
İmalatı 

İstanbul Hasta Yatağı İmalatçıları 

İstanbul'da hasta karyolası ve hasta yatağı imalatı yapıp pazarlamasını yapan firmalar. 

































İMALATÇI FİRMALARDAN SATILIK HASTA YATAKLARI 


HASKAR MEDİKAL 

Haskar Medikal, yıllara dayanan tecrübe ve deneyim ile sağlık piyasasının önde gelen firmalarından olmayı başarmıştır. Kalite ve fiyat konusunda üst düzey bir politika izleyen firma, sağlık konusunda da sürekli kendini yenileyen bir firma özelliğindedir. Haskar Medikal sağlık ürünlerini özellikle hasta yataklarını kendi bünyesinde imalatını yapmaktadır. İmalatçı bir firma olmanın getirdiği yükümlülük ve süreklilik yönünden ürünlerini piyasa koşullarından daha iyi imkanlarla üretimini sağlamaktadır. 

Haskar Medikal'in üretimini yaptığı hasta yatakları, hastaların ve hasta yakınlarının kolayca ulaşabileceği bir çok temsilcisi vardır. Öncelikli hedefleri, uygun fiyatlarda kaliteyi baz alarak en iyi hasta yataklarını imal etmektir. Bu nedenle, kar marjından ziyade daha fazla hastanın ihtiyacını karşılamak bu yönde satış yapmak diğer bir misyonunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere hasta yatağı satışını yapan bir çok firma vardır. Medikal sağlık denilince akla gelebilecek ilk firmalardan biri olan Haskar Medikal, kendi bünyesinde entegre ettiği deneyimli personel ile de sürekli büyüyen ve teknolojik olarak takip ettiği imalathanesi bulunmaktadır. Türkiye'nin dışında da yurtdışına da hasta yatağı satışı yapan firma uluslar arası bir bağ ile kalitesini bir kez daha kanıtlamış olmaktadır. 

İmalatçı firmadan alınan bir hasta yatağı her zaman teknik servisten tutunca satış destek personeline kadar hızlı ve kolay ulaşımınızı sağlamaktadır. Örneğin; satın aldığınız bir hasta yatağının en ince ayrıntısına kadar bilen bunu imal eden bir firma her zaman çözüm odaklı satış yapmaktadır. Konu sağlık olunca da yapılması gereken şey bilinen ve senelerce deneyim ve kaliteden ödün vermeyen bir firma olması da gözden kaçırılmamalıdır. 

Haskar Medikal firması; yatağa bağımlı hasta, felçli hasta veya uzun süre tedavi olması gereken hastalara uygun çeşitte hasta yatakları imal etmektedir. En iyi malzeme kullanılan bu hasta yataklarında, rahatlıkla güvenebileceğiniz bir marka olmasının başka bir sebebi de sizi günlerce uğraştıracak hastanızı mağdur etmeyecek entegre bir satış destek ağına sahiptir. 
Yaklaşık ülkemizde 70' den fazla ile ulaşarak hasta yatağı satışı yapmaktadır. Bunun yanı sıra hasta yatağını imal eden yani imalatçı bir firma özelliğinden de yola çıkarak stoklarında her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz hasta yatağı çeşitlerini de hazır bulundurmaktadır. 

Haskar Medikal imalatçı firma olmasının bir diğer önemli özelliği de fiyat konusunda piyasaya göre en iyi fiyat ve kaliteyi göz önünde bulundurmasıdır. Bu yüzden kalitesiz ve daha pahalı bir ürün yerine imalatçıdan almak daha mantıklı olmaktadır. Haskar Medikal hasta yataklarını 
20 yılı aşkın bir üretici firma olmasından dolayı da kendini ispatlamış bir firma olarak ve daha 
da büyüyerek medikal sağlık ürünlerinin üretimini yapmaya devam etmektedir. 




HASTA YATAĞI BAĞIŞI 

Hasta yatağı kavramı, adından da belli olduğu üzere hastane adından almıştır. Bildiğimiz yataklardan farklı üretilip, hastaya uygun biçim de hastane veya ev ortamında kullanılmaktadır. Yaşamımızı sürdürebilmek için de önemli olan bir faktör elbette sağlık. 
Fakat her yaşta, genetik olabilen veya sonradan oluşan rahatsızlıklar sağlığımızı bozabilmektedir. Bununla birlikte, yaşam kalitesini yükseltmek ve hastaların daha rahat yaşamını sürdürebilmeleri ve tedavi olabilmeleri için "hasta yatağı" bağışı yapılabilir. 
Hastanelere yapılan bağışlar olabilir. Evlerde yatalak hastalara yapılan bağışlar olabilir. 
Özellikler Onkoloji hastası olan hastalara çok daha gerekli olan "hasta yatağı bağışı” yapılabilir. Bu bağışları yaparken. Sivil Toplum Kuruluşları ile organizasyonlar düzenlenebilir. Farklı kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek araştırmalar yapılabilir. 

Neden " hasta yatağı bağışı ” yapmalıyız? 
Çünkü; sağlık önemli bir unsur. Hepimizin başına gelebilecek herhangi kötü bir durumda ihtiyaç duyabileceğimizi düşünerek bu konuda yardımcı olmalıyız. Düşünün ki; yatağa bağımlı bir gencin daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabiliriz. Örneğin; bakıma muhtaç yaşlılarımız için bu yataklar her zaman büyük ihtiyaç. Ağır hastalığı olan tedavi sırasında konforlu ve dikkatli bir şekilde daha rahat olmasını sağlayan özellikte olan yataklardır. Bu yataklar çok çeşitli ve özellikli olabilmektedir. Her zaman ihtiyaç duyulan bir hastane demirbaşıdır. 

En çok ihtiyaç duyulan hasta yatakları; köy, kasaba ve küçük yerleşim birimlerinde sağlık kuruluşlarında kalmaya elverişli olmayan hastalar bu yataklara ihtiyaç duymaktadır. Hasta yatağı bağışı, haliyle hem maddi hem manevi anlamda insanlarımıza ulaştırabileceğimiz en önemli ihtiyaç malzemelerinden biridir. Bakımları ve tedavilerini kolaylaştırması açısından büyük önem taşır. Bu gibi yerleşim birimlerinde olan Kurum ve kuruluşlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar bir araya gelerek veya kendi bünyelerinde hasta yatağı bağışı yapmaktadırlar. Çeşitli görsel medya, gazete,dergi gibi yayın organlarıyla da çalışmalar yapılarak daha fazla hastaya ulaşılıp, bağış yapılmasını sağlayabiliriz. 

Günümüzde oluşan çevresel faktörler, hastalıklar ve nüfus artışına orantılı bir çok nedenden dolayı hasta sayısı giderek artmıştır. Haliyle hasta yatağı ihtiyacı da buna oranla artmaktadır. 
Bütçe olarak ta bu yataklar özeliklerine göre fiyatları değişebilmektedir. Herkesin alabileceği bir bütçede de olmadığı için, bağış bu yüzden çok önemli. Çok zor şartlarda olan hastalar var. 
Onlara bu konuda yardımcı olabiliriz. 

Hastanelere yapılan "hasta yatağı bağışı", yapılan kurum tarafından desteklenerek başka kurumlara örnek olabilecek sosyal sorumluluk projesi adı altında teşviklendirilebilir. 
Hastanelere, Diyaliz Merkezleri'ne, Yaşlı ve Bakım Evleri'ne, Huzur Evleri'ne, Çocuk Esirgeme 










Kurumları'na, Özel Rehabilitasyon Merkezleri'ne hasta yatağı ihtiyacı çok daha fazla olabilmektedir. 

Bunun için yapılacak "hasta yatağı bağışı" hastaların daha uygun koşullarda tedavi olabilmelerine olanak sağlayacaktır. Adından da belli olduğu gibi bu yataklar özel yataklar olup, kişinin vücut yapısına, kilosuna, rahatsızlığına ve bir çok faktöre göre değişiklik 

gösterebilir. Daha konforlu daha rahat ve tedavi süresine de olumlu yönde etkisi olacağı için "hasta yatağı bağışı" 
yapılmalıdır. 

Her insan bir adaydır. Hayat elbette her zaman kolay değil. Sağlığımız bozulabilir ve ya yakınımızda ki insanların başına gelebilir. Duyarlı olmalıyız. Hasta yatağı bağışı hakkında kurumlar ve kişiler bilgilendirilebilir. Broşürler bastırılabilir. Çeşitli etkinlikler düzenlenerek vakıf, dernek, sanayi odaları, işletmeler bu sayede bir çok hastaya ulaşabilir. 
Böylece; faydalı olmak, manevi huzur bulmak, hastalara yardım etmek hem görevimiz hem de yaşam felsefemiz olmalıdır. Bir hastaya verilebilecek en güzel hediye, onun daha konforlu bir tedavi süreci veya yaşamını kolaylaştıracak yegane bir sebep olmak bu açıdan büyük önem taşır. Bu yüzden bağış önemlidir. 

Bilindiği üzere sağlık sektörü günden güne birçok değişime ve teknolojiye açık hale gelmektedir. Firmamız yıllarca faaliyetini sürdürdüğü hasta yatakları ve diğer medikal ürünler konusunda kendini sektör içersinde ispatlamış bir yapıdadır. Emek Sağlık, hasta yatağı üretimi konusunda teknolojiyi ve güncel piyasa koşullarını, yakından takip ederek kaliteli ve dayanıklı sağlık ürünleri üretimi konusunda kendini geliştirmeyi hedeflemiştir. 

Hasta karyolası üretiminde hastaların ihtiyaç duydukları özellikte ve daha dayanıklı kaliteli bir tedavi sürecine destek olmak konusunda hassas bir firma olarak piyasada yerini almıştır. 
Emek Sağlık üretimini yaptığını hasta yatağı, hasta karyolası gibi medikal ürünlerin hem satışını hem kiralamasını yapmaktadır. 

Emek Sağlık Hasta Yatakları 

Emek Sağlık, yetkin ve deneyimli üretimli personeli ile kaliteden ödün vermeyen ve hastaların ihtiyaç ve isteklerine yönelik hasta yatakları üretimini yapmaktadır. Ayrıca bu konuda sürekli eğitim ve bilgi birikimi ile pekiştiren uzman idari kadrosu ile de satış ve kiralama konusunda birçok hasta ve hasta yakınına destek vermektedir. Firma aynı zamanda hasta yatakları konusunda Sağlık sektöründe hizmet veren dernek,bakım evi, esirgeme kurumu gibi bir çok sivil toplum kuruluşuna da hizmet vermeye devam etmektedir. 

Emek Sağlığı diğer medikal firmalardan ayıran en önemli özelliği fiyat konusunda kar marjını geriye çekmiş olmasıdır. Öncelik kaliteli ürünler üreterek sirkülasyonu sağlamaktır. Bu nedenle önce hasta sağlığını önemsemektedir. Ticari anlamda yeniliklere açık olan firmanın 











üretimini yaptığı hasta yatakları ve karyolaları tam elektrikli konforlu en üst düzeyde dayanıklı şekilde üretmektedir. 

Bünyesinde imal ettiği bu karyola ve yataklar aynı zamanda çok çeşitli olmakla birlikte baş boyun bölgesi ayak ve vücudun tüm bölgesini rahat hareket edilebilecek şekilde ayarlanan özel kumanda sistemiyle üretmiştir. Hastaların kolayca kullanabilecekleri bu yataklar aynı zamanda korkuluk ve tekerleklerinin fren sistemiyle oluşabilecek olumsuzluklarında önüne geçmeyi sağlamıştır. Uzun süre tedavi olacak ve yahut ömür boyunca yatağa bağımlı yaşayacak hastalar için ürettiği 2 motorlu, 3 motorlu, 4 motorlu, asansörlü, ev tipi ahşap görünümlü hasta yatağı ve karyolalarının üretimini yapmaktadır. 

Hasta Karyolası İmalatı 

Yıllarca kendi bünyesinde bulundurduğu hali hazırda olan ar-ge departmanını yine deneyimli personeliyle günümüz teknolojisine yakın yenilikçi yöntemlerle üretim aşamalarının takibini yapmaktadır. Firma aynı zamanda özel ölçü ve dizayn ile hastaya özel hasta yatağı üretimi de yapmaktadır. Özellikle ev ortamında tedavisini veya yaşamını sürdürecek olan hastalar için de ahşap özellikli fakat bir çok fonksiyonlu hastane ortamında olduğu gibi özel üretim yataklar ve karyolalar imal etmektedir. Bu sayede hastalara verdiği önem konusunda da çığır açmıştır. 

Özel ayarlı sistemi ile de hasta kolaylıkla hareket edebilir. Bakımını yapan hasta yakını ve bakıcısı için de kolaylık sağlamaktadır. Emek Sağlık ürettiği ürünlerin kalitesinden ve konforundan ödün vermediğini kanıtlamış olarak ürünün garantisi konusunda hastalara verdiği önem ile kurulum, nakliye ve olabilecek hasar durumlarında satın alınan ürün EMEK SAĞLIK HASTA YATAKLARI güvencesi ile hızlı bir şekilde çözülmektedir. Emek Sağlık, hasta ve hasta yakınlarının medikal ihtiyaçlarını özenle kaliteli ve yaşam standartlarına en uygun şekilde üretimini yapmaya devam edecektir. 

AYARLANABİLİR HASTA YATAKLARI 

Hasta yatağı dediğimizde, ilk akla gelen medikal destek ürünüdür. Hasta yatakları yatarak yaşamını devam ettirmesi gereken hastalar veya uzun süre yatak istirahatı yapacak olan hastalar için farklı özelliklerde imal edilen sağlık materyallerinden biridir. Yatan hasta için en gerekli ve en olması gereken medikal ürünlerin başında gelmektedir. 

Ayarlanabilir hasta yatakları, birkaç motor sistemi ile çalışan hareket kabiliyetine göre ölçü ve mekanizmayla üretilen medikal ürünlerdir. Bu yataklar amortisör dediğimiz pistonlarla yani bir çok yerin hareket ettirilmesini sağlayan elektrikli akşamlardır. Örneğin; baş bölgesini farklı şekillerde hareket ettirilmesine olanak sağlar veya ayak kısımlarını. Burada en önemli şey hastanın rahatlığı ve konforudur. Düz bir yatak ile kıyaslayacak olursak ortopedik rahatsızlığı olan bir hastanın hareket etmesi mümkün değildir. Ayarlanabilir hasta yatakları burada devreye girerek elektrik ve motor akşamıyla kolaylık ve pratiklik sağlamaktadır. Ayarlanabilir hasta yatakları; anti bakteriyel özelliğe sahip olduğundan da hastanın sağlığını bozacak başka etkenlerden de korumaktadır. Birçok çeşidi olan ayarlanabilir hasta yatakları, ikili, üçlü,dörtlü 




motor çeşidiyle hasta ve hasta yakınlarına en konforlu tedavi olma şansını verir. Neden ayarlanması gerekir. İlk başta da dediğimiz gibi bu yataklar sayesinde farklı hastalıklara sahip insanların rahat hareket edebilme yada hareketinin kısıtlı olması gereken durumlarda iyileşme sürecinin daha hızlı olmasına olanak sağlar. Hasta yakınları, elbette ki hastalarının sağlıklarına kavuşmasını her zaman isterler. Ayarlanabilir yataklar aynı zamanda çok maliyetli hasta yatakları değillerdir. 

Önemli olan yatağa bağımlı hastanın kaliteli bir yaşam sürecinde olmasına destek olmak veya uzun süre tedavi olacak hastanın da tedavi süresine olumlu destek sağlayacak olmasıdır. Bu ayarlanabilir hasta yatakları elektrikle çalıştığı için bir pratik yönü daha vardır. Elektrikler gitse bile belirli bir süre kendi kendini şarj ettiğinden dolayı çalışmasını devam ettirebilir. 

Bu da hasta için olumlu özelliklerinden bir tanesidir. Ayarlanabilir hasta yatakları hem hastane ortamında hem de evinde tedavi görecek hastalar için aynı konforda imal edilmektedir. Fakat bir diğer olumlu özelliği ise, evinizde kullanacağınız hasta yataklarının aynı evinizdeki ahşap görünümlü yataklarla aynı oranda ve özellikte üretilebilmektedir. 

Hastane ortamında kullanılan serum askılığı ve diğer medikal aparatlarda bu yataklarda yine ev ortamında kullanıldığı gibi aynı düzey ve akşamlarla kullanılabilme rahatlığını vermektedir. 
Bizler yakınlarımızın sağlığı ve mutluluğu için uğraşmak onlara destek vermek onlar için yaşam kalitelerini yükseltmeyi görev bilmeliyiz. Zamanlarının çoğunu hatta hemen hemen hepsini hasta yatağında geçirmek zorunda olan yakınlarımıza bizlerde konforlu bir tedavi süreci yaşamalarına yardımcı olmalıyız. 


ELEKTRİKLİ HASTA YATAĞI 

Herhangi bir rahatsızlık sonucu yatağa bağımlı hastalar tarafından kullanılan medikal bir sağlık ürünüdür elektrikli hasta yatağı . Her yaşta hasta için özel olarak üretilen bu yataklar, ölçü ve ebatlarda hastanın; kilo, boy, yaş kıstasları göz önüne alınarak üreticiler tarafından en konforlu halde üretilebilen elektrikli hasta yataklarıdır. Örneğin; yaşlı ve kilolu olan bir felçli hastanın yatak istirahatı ile tedavi görmesi ve yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. Bunun için normal bir yataktan fazlası gerekmektedir. Çünkü rahat hareket edebilme şansı yoktur veya vücudunun sadece belli kısımlarını hareket ettirebileceği için elektrikli yataklar bu aşamada devreye girmektedir. 

Baş, boyun, ayak kısımlarının hareket kabiliyetini kolaylaştıran hastanın rahatsızlığı ve vücut yapısına uygun üretimi sağlanan fonksiyonlu yataklardır. Bu elektrikli yataklar; hastanın hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri dışında da kullanılabilen ev ortamında da rahatça bakımını sağlayabilen yataklardır. En büyük özelliği hastanın bulunduğu ortama göre ölçü ve ebatlarda aynı dizayn ile imal ediliyor olmasıdır. Bunun için imalatçı bir çok firma farklı özellik ve fonksiyonlarda imalatını gerçekleştirmektedir. 




Elektrikli hasta yatakları, hastanın hayatı boyunca veya uzun süre tedavi olacağı zamanlarda ilaç alımı ve diğer gerekli ihtiyaçlarının gereksinimini sağlayacak düzeyde üretilmektedir. Aynı hastane ortamında ki gibi kendi evlerinde de hijyenik, kaliteli,dayanıklı üretilen bu yataklardan da oda vs., gibi mekanlarda kolayca kullanabilme özelliğine rastlamak mümkün. 
Neden elektrikli hasta yatağı kullanılmalı? Hasta yatağı sadece bir yataktan ibaret olmadığı gibi, teknolojik gelişmelere uygun koşullarda üretilen hava alabilen özellikteki hasta yataklarıdır. Bu sayede hastanın tedavisi yapılırken veya yaşamını sürdürürken oluşabilecek başka sağlık sorunlarının da önüne geçilebilmektedir. 

Elektrikli hasta yatağının kullanım amacı hem tedaviye destek sağlamak hem de hastanın konforlu bir yaşam sürmesini başka rahatsızlıkların önüne geçilmesini amaçlar. Sürekli ilaç alması gereken bir hastanın yatağının diğer aparatlarından olan serum askılığı hasta bakıcısı kumanda çağrı sistemi gibi elektrikli hasta yatağına uygun dizayn edilen akşamlarla kullanımını pratikleştirmektedir. 

Bu yatakların sadece yetişkinler için değil aynı zamanda çocuk hastalar için de özel olarak üretildiğini söyleyebiliriz. Uzun tedavi sonucunda vücut yarası vb., hareketlerden kaçınılması ancak bir elektrikli hasta yatağı kullanımıyla gerçekleşmektedir. 

Şunu da belirtmek gerekirse, yatalak bir hastanın daha uzun süre yaşamasının yanında daha konforlu ve rahat ettirebilmek hem hasta yakınlarını hem de hastaları mutlu edebilmekte hatta tedavi sürelerini kısaltabilmekteyiz. Hayat şartları ve koşulların sağlığımızı korumamız, bozulduğu zaman da en etkin tedavi ve medikal ürünlerle desteklememiz yararımıza olacaktır. Elektrikli hasta yataklarını aynı zamanda da hasta yakınlarına yüksek bir maliyet oluşturmayacak şekilde üretilen bu yatakları imalatçı özellikteki firmalardan almak en mantıklı seçim olacaktır. 

HASTA YATAĞI ÇEŞİTLERİ! 

Hasta yataklarında her yaşa, ağırlığa, hastanın ihtiyacına ya da yatak yapımında kullanılan malzemelere göre pek çok çeşit hasta yatağı bulunmaktadır. Bunun nedeni de, örneğin bazı hastaların aşırı kilolu, ya da yaş grubuna göre boyutlarında ve ağırlıklarında farklılık göstennesidir. Bunlardan bir kaçma örnek verecek olursak; 

• Düşük Hasta Yatakları; bu yataklar hareket kısıtlılığı çeken hastalar için özel olarak tasarlanmış ve oldukça ideal yataklardır. 

• Manuel Hasta Yatakları; bu hasta yatağı elektrik ya da yarı elektrikle değil, hastanın ya da hasta bakıcının yatağı pek çok pozisyona elle ayarlanabilen yataklar olup hasta yatağını kısa vadeli kullanan hastalar için üretilmiştir. 

• Elektrikli ya da yarı elektrikli hasta yatakları ; bu yataklar ise gerek ev modelleri hasta yataklarında herekse de hastanede kullanılan hasta yataklarında en sık rastlanan ve de 




haliyle tercih edilen yataklar olup, uzaktan kumanda ile çalışan, hastanın ya da hasta bakıcının oturduğu yerden tuş hareketleri ile yatağın pozisyonlarını ayarlamasına imkan sağlayan çok konforlu hasta yataklarındandır. Elektrikli hasta yatakları doğuştan engelli, yaşlılık nedeniyle devamlı suretle yatağa bağlı kalan ya da ağır hastalık halinde uzun vadede yatarak tedavi gören hastaların kullanılması gereken hasta yatağıdır. Bu yataklar 2 motorlu, 3 motorlu ve 4 motorlu olmak üzere asansörlü, ful abs'li, bazası bulunan ve ahşap çeşitleri ile imal edilmiş olup, bunların hastanın ya da bakıcısının isteği üzerine daha farklı şekillerde özel tasarımları da mevcuttur. Aynı zamanda yükseklik ve alçaklık yönünden de farklı şekillerde dizayn edilmişlerdir. 

Hasta yatağı çeşitlerinde özellikle dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı da, hasta yatağını kullanan kişinin yaş grubudur... örneğin; hasta yatağını kullanan bir çocuk ise, onun yattığı hasta yatağında sıkılmaması ve bir nebze olsun iyi zaman geçirmesi için karakterine göre dizayn edilmiş hasta yatakları tercih edilmelidir. Çünkü zaten küçük, kendi akranları gibi oyunlar oynayamıyor ya da istediği gıdaları alamıyordur. Dolayısıyla hayat onlar için oldukça zordur... Bir an için hasta yatağını kullanan çocuğun 4 yaşında olduğunu düşünelim; 
4 yaşındaki bir çocuğu uzun süre yatakta tutmanın ne kadar zor olduğunu en iyi bilen anne ve 
babalardır. Onların yataklarını sevmesi için hasta yataklarında kullanılan nevresim ya da yastık kılıflarının çocuklar için tasarlanmış olanları ya da yatağa monte edilmiş bir takım oyuncaklar olması ebeveynlerin ve çocukların yararına olacaktır hiç şüphesiz... 

Ya da tam tersini düşünürsek, hasta yatağını kullanan hastanın oldukça yaşlı veya orta yaşlı, kitap okumayı seven ya da cam kenarında camdan dışarıyı seyretmekten hoşlanan biri olduğunu düşünelim. Bu hasta için en ideal yatak bizce elektirikli ve uzaktan kumandalı hasta yataklarıdır. Çünkü hasta, bu yataklarda yatarken aynı zamanda kumandayı kullanarak boyun ya da ayak bölgesindeki yatak seviyesini istediği pozisyona ayarlayarak daha rahat ve konforlu bir şekilde kitabını okuyup kendine zaman ayırabilecektir. 

Tercihlerinizde Sîzlere Yardımcı Olmak İsteriz ! 

Biz firmamız olarak her yaşa ve her cebe uygun ve müşterilerine ödeme kolaylığı sağlayan satış noktalarımızda sizlere hasta karyolası çeşitlerinde seçim yaparken en doğru kararı verme konusunda yardımcı olmak istiyoruz. Sizler de seçim yaparken profesyonel destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Bunun için internet sayfamızdaki hasta yataklarını oturduğunuz yerden inceleyerek fikir sahibi olmanızı tavsiye ediyoruz. 




HASTA YATAKLARI NASIL OLMALIDIR ! 


Günümüz dünyasında ne yazık ki hasta sayısındaki artış miktarı gözardı edilemeyecek kadar fazla., bunun pek çok nedeni olmakla beraber başlıcaları genetiği değiştirilmiş gıdalar, hava kirliliği, dengesiz beslenmeler, artan trafik kazaları, doğal felaketler vs... 

Dolayısıyla hasta sayısının fazla olmasıda beraberinde hastanelerdeki hasta bakımında kullanılan malzemeler için geliştirilen teknolojinin de aynı oranda değişiklik gösterdiği ve hatta koca bir sektöre dönüştüğüdür. Hasta bakımı için tasarlanan malzemeler saymakla bitmez ancak bunlardan en önemlisi hasta yataklarıdır hiç şüphesiz... bizde bu yazımızda sizler için en kullanışlı hasta yatakları nasıl olmalıdır? Sorusunu yanıtlamaya çalışacağız... 

Hasta yatakları diğer yataklardan çok farklı amaçlarla kullanıldığı için haliyle fonksiyonlarının da farklı olması gerekmektedir. Nasıl mı? Gelin hasta yatakları nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabına birlikte göz atalım... 

Hasta yatakları; 

# Kullanışlı bir hasta yatağı öncelikle ortopedik olmalıdır. Zira, bu yatakları kullanan hastanın zaten hassas olan vücudunu incitmemesi vücuduna göre şekillenmesi, yumuşak olması dolayısıyla da hastayı rahat ettirmesi için gerekli olan temel unsurlardandır. 

# Hasta yataklarının son derece güvenlikli olması için etrafında korkuluk olması şarttır. Çünkü hastaların yataktan düşmesini engellenmesi ya da hastanın tuvalet vb. 
ihtiyaçlarını giderebilmesi açısından istendiği takdirde bu korkulukların çıkarılıp takılabilir olması gerekmektedir. 

# Hasta yataklarında bulunması gereken çok önemli bir özellikle de yatağın yükseklik, alçaklık ya da hastanın istediği şekilde boyun ve ayak kısmının eğimini ayarlamada kullanmak için uzaktan kumanda sisteminin mevcut olması her zaman hasta ya da hasta yakınları için çok büyük bir kolaylık ve avantajlı olacaktır. Zira, pek çok hastanın hareket kısıtlılığı nedeniyle her an ayağa kalkamaması yatağın pozisyonunu ayarlayamaması nedeniyle hastanın yattığı yerden de kimseye ihtiyaç duymadan bu kumandaları kullanarak da kendi işlerini görmeleri için gereklidir. 

# Hasta, yaşlı, engelli kişiler için üretilen bu hasta yatakları sadece hastanelerde değil evlerde de kullanılabilir olmalıdır. Ayrıca, bu yatakların baş ve ayak kısımlarında hastayı rahatsız edici vidalar, civatalar ya da somunlar bulunmamalıdır. 

# Hasta yataklarında kullanılan çarşaf, kılıf ve süngerlerin vücudu tahriş etmeyen yüzde yüz pamuktan üretilmiş olması, dikiş yerlerinin oldukça sağlam ve sıvı geçirmeyen 



kumaşlardan üretilmesi ayrıca herhangi bir temizlik ürününden etkilenmeden uzun ömürlü kullanıma elverişli olması çok önemlidir. Aksi halde hastanın zaten zor olan yaşantısı giderek çekilmez bir hal alabilmektedir. 

• Bunlardan başka, yatak eklentilerinin çok sağlam bir şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin; yatak tekerlekleri... sağlam olmayan bir hasta yatağı tekerleğinin pek çok kazalara sebebiyet verebileceğini unutmamak gerekir. Öyle ki pek çoğu hastayı yataktan kaldırıp ya da yatağa yatırma esnasında olası bir tekerlek kaymasında hasta da geri döşünü olmayan hasarlara yol açabilmektedir. Bu tarz olaylara mahal bırakmamak için hasta yataklarının çok özenle seçilip kullandırılması şarttır. 

Değerli takipçiler, hayat şartlarının giderek daha da zorlaştığı bu zamanda bir de hasta, engelli ya da uzun süre yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan yakınlarımızın hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak adına "hasta yatakları nasıl olmalıdır?" yazımız ile sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sizler de bu yazımızı okuyarak gerek evlerinizde kullanacağınız, gerekse de hastanelerde hastalarınız için ayrılan yataklarda nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda bilinçlenerek gerekli önlemlerinizi alabileceğinizi umuyoruz. 

Hasta yataklarında "ikinci el yataklar, hasta yatağı kiralama, hasta yatağı çeşitleri vb. 
Gibi" konulara dair daha fazla bilgi sahibi olabilmek için bizi takip etmeye devam edin lütfen.... 

Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz... 


HAVALI HASTA YATAĞI FİYATLARI! 

İşte size bir teknoloji harikası daha... havalı hasta yatakları.... 

Teknoloji o kadar çok ilerledi ki bu korkunç ilerleyiş beraberinde akıl almaz bir takım ürünlerin buluşunu da berberinde getirmekte. Bu bazen gerçekten de ürkütücü olabiliyor. 
Örnekleri saymakla bitmez, ancak; kötü amaçlı üretilmiş ya da geliştirilmiş olan gerek ürünler, silahlar ya da internet programları haricinde pek çoğu yaşamımızı çok fazla kolaylaştırır nitelikte olduğu kesin elbette ki. 

Örneğin cep telefonları, bilgisayarlar, internet vs... bunların en işe yarar olanları da sağlık hizmetine sunulan buluşlardır. Bu hizmetlerden sadece bir tanesi hakkında kendimizce biraz araştırmalar yaparak sizleri de bu alanda aydınlatmak istiyoruz. Yukarıda da dediğimiz gibi bir teknoloji harikasıdır kendileri, evet makalemizin konusu havalı hasta yatakları... 




Havalı hasta yatakları, hasta yataklarının içinde bizce en konforlu olanları. Zira özellikleri ve hastaya sağladığı faydalar saymakla bitmez. Şimdi bu havalı hasta yataklarını biraz daha yakından irdeleyelim, 

Havalı Hasta Yatağı Özellikleri ve Fiyatları! 

Özellikleri; 

# İçerisinde ki özel sistemler sayesinde zamana göre kendini dengeleyerek hastanın vücut yapısına göre şekillenen ve bu sayede hasta vücudunda yaralanma ve dökülme riskini tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

# Hastanın vücuduna gerektiği zaman hava üfleyerek kan dolaşımını hızlandırır, cilt dokusunun zedelenmesini engeller. Dolayısıyla kan hücrelerinin devamlı canlı kalmasını sağlar. 

# Hasta vücudunun ağırlık merkezini dengelemekte olup, bu sayede herhangi bir hasta bakıcının yardımına dahi gerek kalmadan hastanın yatış pozisyonunu otomatik olarak ayarlayabilmektedir. 

# Havalı Yatakların Platin Medikal ve 12 cm olanlarının tercih edilmesi hasta için her zaman daha kaliteli ve konforlu bir tedavi süreci geçinnesini sağlayacaktır, zira yükseklik oranı ne kadar fazla olursa kan dolaşımı da bir o kadar kaliteli olacaktır. 

# Havalı hasta yataklarının bir diğer önemli özelliği de hastanın terleme oranını en aza indirgediği için deri üzerinde kı z arıklık ya da en küçük bir tahrişe bile mani olarak hastanın rahatsız olmasını engellemektir. Ayrıca bu yataklar hastanın iç organlarının çok daha fonksiyonlu olarak çalışmasına da yardımcı olmaktadır. 

Fiyatları; 

Bu kadar övgüyle bahsedilen havalı hasta yataklarının fiyatlarına hiç bakmasak mı acaba ? ;) diye düşünebilirsiniz, ancak; yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz. 

Havalı hasta yatağı fiyatları boyutuna, yüksekliğine, yapımında kulandan malzemeye göre elbette ki değişkenlik gösterebilir. Ancak şu anda piyasada bulunan havalı hasta yatağı fiyatları üç aşağı beş yukarı 100 TL ila 1500 TL arasında değişmektedir. 
Şaşırdınız öyle değil mi? Evet gerçekten de bu kadar çok özelliği bulunan bir yatak modelinin bu denli ucuz olması da ayrıca insana rahat bir nefes aldırır vaziyette... 

Sizler de çevrenizde veya ailenizde bir müddet yatmak zorunda kalacak olan hastalarınız var ise, onlar için hemen bir havalı hasta yatağı siparişi verebilir veya onları bu konuda bilgilendirerek tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Bunun için de öyle koca bir arayış içine girmenize gerek yok. Hazır elinizin altında internet var iken hemen sayfamıza girerek bu 




havalı hasta yataklarını inceleyip bütçenize en uygun olanını seçip siparişinizi vermeni z halinde en kısa sürede adresinize kadar teslim ederek, kurulum aşamasında da sizlere yardımcı olacağımızı garanti ediyoruz. 

Unutmayın ki, sağlığınız yoksa hiç bir şeyiniz yok demektir ! Önce sağlık diyoruz ve sizleri satış noktalarımıza bekliyoruz... 


HASTANE YATAĞI KİRALAMA ! 

Dünya üzerinden ne çok hasta insan var öyle değil mi? Diğer normal insanlardan çok daha ağır şartlarda yaşamlarına devam ettikleri kesin. Örneğin bazıları çok uzun yıllar hiç kıpırdamadan bir yatağın üstünde mahkum olabilirken, bir kısmı ise konuşamıyor, göremiyor, işitemiyor ya da yürüyemiyor... 

İşte bu durumda olan hastalar için de sağlık sektörüne yön veren dev medikal şirketler devreye girerek onlar için gerekli olan tüm hastane ya da ev ortamında kullanım kolaylığı sağlayan her türlü medikal ürünlerin imalatını yaparak satış ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirketimizde bunlardan yalnızca bir tanesidir 

Yatalak hastalar için gerekli olan en önemli medikal ürünlerin başında da hasta yatakları gelmektedir. Bunların bir kısmı hastanelerde kullanıma uygun iken bir kısmı da ev tipi hasta yatağı olup, adeta sıradan bir ev karyolasıymış gibi görünen ancak baza içerisine yerleştirilen bir mekanizma sayesinde hasta yatağı olarak imal edilmiş olanlarıdır. Kimisi elektrikle çalışırken kimisi ise havalı ya da manuel kullanıma açık olan hasta yatakları da üretilmektedir. Biz tüm bu hasta yataklarına kısaca hastane yatağı da diyebiliriz. Malum sadece hastaların kullanımı için dizayn edilmişlerdir çünkü... 

Hastane yatakları tüm medikal şirketlerde satışa sunulduğu gibi kimi zaman da sadece bir kaç aylığına kiralanabilmektedir. Özellikle de 4 ay ya da daha kısa vadeli kullanım durumlarında hasta ya da hasta yakınları öncelikle ya hasta yataklalarım kiralama ya da ikinci el hasta yataklarının satışına yönelmektedirler. Ancak çoğu zaman ikinci el hasta yataklarının fiyat ya da kullanışlı olanlarını bulmak öyle her zaman mümkün olmadığından olsa gerek daha çok hastane yatağı kiralama konusunda araştırmalar yaparak ona göre kendilerine bir yön çizerler. Aslına bakarsanız kısa süreli kullanım durumunda hastane yataklarını kiralanması oldukça mantıklı bir fikir. 

Hastane yatakları çeşit çeşittir. Yukarıda biraz bahsettik aslında ama biraz daha açacak olursak, hastane yatakları 2 motorlu, 3 ya da 4 motorlu olanları, bunların bir kısmında lazımlık bulunurken bir kısmında bulunmamaktadır. Çünkü bazı hastalar kısa sürelide olsa hiç 


hareket etmeden yatmak zorunda iken bir kısmı ise arada sırada ayağa kalkıp kendi ihtiyaçlarını kendileri görebilmektedir. Bunlardan başka, hastane yataklarının bazıları havalı olup hastanın vücuduna göre şekil alırken bazıları ise manuel olarak ayarlanabilen uzaktan kumanda sistime ile çalışan yatak çeşitleri ile karşınıza çıkabilmektedir. 

Ancak; bir hastane yatağı kiralanacak veya ikinci el hastane yatağı alınacak ise tüm bu saydığımız özelliklerden başka bulunması gereken en önemli özellik, hastane yataklarının oldukça hijyen ve kullanışlı olmalarıdır. Daha önceki "ikinci el hasta yatağı" adlı yazımızda bu konuya daha ayrıntılı olarak yer vermiştik. Sitemizi ziyaret eden takipçilerimize bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almaları için yazımızı okumalarını tavsiye ediyoruz. 

Hastane yatağı kiralama konusu öyle basite indirilmeyecek kadar önemlidir. Zira burada önemli olan hastanın rahatlığı olduğu kadar aynı zamanda harcanan emek ve işin ekonomik boyutudur. Sonuçta hastane yatağı kiralama alanında bir takım araştırmalar yapılır ve sonunda gereken ücret ödenir. Bu ödenen paranın boşa gitmemesi için de profesyonel kişilerden yardım almak en doğru seçim olacaktır. 

Hastane yatağı kiralamak isteyenler için de bir an önce firmamızla iletişime geçerek ekip arkadaşlarımızda yardım almalarını öneriyoruz. Zira firmamız size bu alanda en geniş ve en doğru bilgileri vererek satış ya da kiralama konusunda da ödeme kolaylığı sağlayacaktır. 

Kaynaklar: https://www.emeksaglik.com, https://www.hasta-yataklari.com, https://www.haskarmedikal.com 





